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VOORWOORD

Dit fotoboek gaat over Lieke en is gemaakt voor Lieke. Lieke van den Oever is een Nederlands-
Indische vrouw die op 17-jarige leeftijd haar geboorteland Indonesié€ verliet. Samen met haar
familie vestigde zij zich in 1952 voorgoed in Nederland. Dit boek brengt in beeld hoe zij zich
ontwikkelde tot een sterke zelfstandige vrouw en hoe zij zich thuis is gaan voelen in Nederland.
Haar Indische roots blijven echter een belangrijke rol spelen in haar dagelijks leven.

Dit boek gaat over de eerste twee periodes in haar leven: haar jeugd in Indonesié en het volwassen
worden in Wijchen en Den Haag.

In het tweede boek over Lieke is haar leven in Hoogvliet te zien waar zij moeder werd en later ook
oma. De totale indeling van de twee boeken over Lieke ziet er als volgt uit:

DEEL 1
Hoofdstuk 1: Indonesié (1935-1952)
Hoofdstuk 2: Wijchen en Den Haag (1952 - 1964)

DEEL 2

Hoofdstuk 3: Hoogvliet - Aidastraat (1964 - 1978)

Hoofdstuk 4: Hoogvliet - Tieflandstraat (1978 - 2008)

Hoofdstuk 5: Hoogvliet - Othelloweg (2008 - heden)

De hoofdstukken zijn gebaseerd op de plekken waar Lieke heeft gewoond. Elke woonplaats luidde
een nieuwe fase in haar leven in. Lieke's eerste jaren in Indonesié waren hele bijzondere jaren.

De koloniale tijd, de oorlog met Japan en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesié heeft zij
bewust meegemaakt. Ook de repatriéring van haar familie naar Nederland in de na-oorlogse
periode was een bijzondere en niet altijd gemakkelijke tijd. Toch heeft Lieke er veel mooie
herinneringen aan. Dit eerste boek over Lieke laat zien hoe zij altijd haar weg in het leven vond en
hoe zij altijd een goede band met haar familie hield. En dat is tot op de dag van vandaag zo.

Dit boek kon tot stand komen dankzij de vele foto's die binnen de familie van den Oever bewaard
zijn gebleven en de verhalen die Lieke's zussen en broers er nog over weten te vertellen.

Een speciale informatiebron was het levensverhaal dat Lieke's tweede moeder Stien heeft
vastgelegd voordat zij overleed. En last but not least heeft Lieke zelf nog veel kunnen vertellen over
haar jonge jaren, ondanks haar gevorderde leeftijd. Het was mooi om uit haar mond te horen hoe
zij de bijzondere eerste periodes in haar leven heeft ervaren.
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Remco



HOOFDSTUK 1 - INDONESIE (1935 - 1952)

INDONESIE

Java Zee

 Karimunjawa .
“ K. Archipel ®:

Lieke komt van het eiland Java. Zij werd geboren in Jakarta (toen Batavia) en verhuisde Lieke met haar familie in Bandung (1949).
op jonge leeftijd naar Bandung waar zij voor en na de oorlog naar school ging. V.l.n.r.: Vera, Daatje, Thea, Eduard, Irma, Sylvia, Stien, Lieke, Jeanne, Meity



LIEKE'S GEBOORTE (1935) LIEKE'S OUDERS WIM EN LIES

Lieke is op 20 januari 1935 in Djakarta geboren. Dit is de enige foto van Lieke als baby die Lieke is geboren uit het eerste huwelijk van Wim (Willem) van den Oever met Lies (Lisabeth) Feijaerts.
bewaard is gebleven. Ze wordt gedragen door haar vader Wim. Lieke's oudere zus Meity staat ook Zij waren in 1931 met elkaar getrouwd in Djakarta. Wim en Lies hadden allebei een Nederlandse vader
op deze foto en was toen drie jaar oud. en een Indonesische moeder. Zo is hun Nederlandse achternaam te verklaren. Het waren dus beiden

Indische Nederlanders, ook wel Indo Europeanen genoemd.

Wim (1908 - 1979) was een
zoon van Frans van den Oever,
een Nederlandse KNIL-militair
uit Rucphen, en de
Indonesische vrouw Sinah.

Lies (1908 - 1938) was een
dochter van Michel Nicolas
Feijaerts, een Nederlands-
Belgische KNIL-militair, en de
Indonesische vrouw ldja.




VADER WIM (1908 - 1979)

Wim's moeder Sinah was al jong overleden, hij heeft haar
daardoor niet gekend. Ook Wim's vader Frans overleed
vroeg, toen Wim 10 jaar oud was. Wim groeide daarom op
bij 'Pa van der Steur’, een Nederlandse zendeling die op
Java een opvanghuis had opgericht voor wezen en niet-
erkende Nederlands-Indische kinderen.

'Steurtjes' kwamen vaak goed terecht dankzij hun gedegen
o h opleiding. Wim vond toen hij volwassen werd een goede baan

\qlgqgg]/zﬁ:z;s;gzz 3\',%'1” Wim als jong bij het Nederlands-Indisch pensioenfonds. Daar werkte hij zich

twee jaar oud was. volwassene later op tot kantoorhoofd.

Johannes van der Steur heeft zich van 1893 tot zijn
overlijden in 1945 ontfermd over totaal 7.000 kinderen.
Door hen werd hij in de wandelgangen 'Pa’ genoemd.
Door zijn zorg en opvoeding heeft hij de kinderen een
kans gegeven op een plaats in de koloniale samenleving.
Zijn goede werk was in heel Nederlands-Indié bekend en
wordt in Indonesié nu nog steeds voortgezet met hulp
van Nederland.

Wim
in 1957

Johannes 'Pa' van der Steur
(1865 - 1945)




Lies Feijaerts, Lieke's
moeder die in 1938
overleed, toen Lieke
drie jaar oud was.

MOEDER LIES (1908 - 1938) LIEKE'S OPA, OMA,

OOMS EN TANTES VAN DEN OEVER

Lieke heeft haar moeder Lies niet bewust gekend. Zij overleed op
30-jarige leeftijd als gevolg van te hoge bloeddruk, kort na de

geboorte van haar jongere zus Daatje. Er is weinig bekend over Lies Toen Lieke werd geboren waren haar opa's en oma's al overleden. Haar opa Frans, Wim's vader,
die vier jonge kinderen Meity (1931), Lieke (1935), Thea (1936) en was een Nederlandse KNIL-militair uit Rucphen. Frans kreeg eerst met de Indonesische vrouw
Daatje (1938) achterliet. We weten wel dat Lies kleuterleidster was Sinah vijf Nederlands-Indische kinderen waarvan Lieke's vader Wim (1908) de jongste was. Na het
en Meity wist zich nog te herinneren dat het een lieve zachtaardige jonge overlijden van Sinah in 1910 kreeg Frans weer vijf kinderen met de Indonesische Paikem.
Vrouw was. Lieke heeft dus van haar vaders kant negen ooms en tantes die zij nog persoonlijk heeft gekend.

Lies was geboren in Semarang (Midden-Java).
Haar ouders waren Michel Nicolas Feijaerts, een
Nederlands-Belgische KNIL-militair, en de
Indonesische Idja uit Palembang (Sumatra).
Tante Dina, een jongere halfzus van Wim, heeft
enkele maanden voor Lieke en haar drie zussen
gezorgd toen hun moeder Lies was overleden.

Lies als kleuterleidster

[baboe} Cathrien

Op deze foto uit 1915 zien we Lieke's opa Frans (1863) met zijn tweede vrouw Paikem, vader Wim
(1908) en de ooms Henk (1898), Piet (1901) en Rinus (1904) en tantes Dina (1912), Jo (1913) en
Cathrien (1915). Oudste tante Marie (1892) was toen al 23 jaar oud en ontbreekt op de foto.
Jongste oom Herman (1916) en tante Emma (1917) waren nog niet geboren.



VADER WIM TROUWT MET STIEN (1939) IN OORLOG MET JAPAN (1942)

Lieke's vader Wim hertrouwde op Op 1 maart 1942 begon de Japanse aanval op Java. Op 5 maart trokken de Japanners Djakarta binnen en op 6
9 februari 1939 met Stien maart Bandung. Lieke's vader Wim werd als Nederlands-Indiér gemobiliseerd op vliegveld Andir en later in een
(Christina) Laureijs. Zij kenden Japans werkkamp (‘interneringskamp’) in Singapore. Hij verliet noodgedwongen het jonge gezin. Inmiddels
elkaar via Stien's oudere waren ook Lieke's zussen Irma (1939) en Sylvia (1941) geboren. Toen Wim al was gemobiliseerd werd zus
halfbroer Hans die met Wim Jeanne (1942) geboren. Wim zag haar pas vier jaar later voor het eerst, toen de oorlog was beéindigd.

werkte. De kleine Lieke staat op
de groepsfoto voor Wim.

Stien nam op 21-jarige leeftijd de
zorg voor Meity, Lieke, Thea en
Daatje op zich dietoen 7, 4, 3 en
1 jaar oud waren. Zij woonden
toen aan de Jalan Tekukur 1 in
Bandung.

Van links naar rechts:
Meity, Thea, Stien met
Sylvia op schoot, Wim
~ met Irma op schoot,
Daatje en Lieke.

Stien met Thea (links),
Lieke (midden) en ‘
Meity (rechts). . - '.,,

Dit is een bijzondere foto met een verhaal. Hij is gemaakt door een fotograaf toen Wim voor de laatste keer
naar huis mocht van zijn mobilisering op vliegveld Andir. Niemand wist toen nog waar hij terecht zou komen,
wat hij zou moeten doorstaan en wanneer hij weer terug kon naar zijn gezin. Wim nam de foto overal mee in de
oorlog. Het werd hem bijna afgenomen en vernietigd maar dankzij een coulante Japanse militair die ook
kinderen had, mocht hij het bij zich houden. Het heeft hem kracht gegeven in zware tijden in het werkkamp.



NAAR STIEN'S OUDERS IN DJAKARTA (1942)

Door Wim's mobilisering bleef Stien met 7 jonge kinderen alleen achter. Op uitnodiging van haar moeder,
kwam zij naar het ouderlijk huis in Djakarta. De reis was een hele operatie met 7 jonge kinderen. Om de
reis- en registratiekosten (‘pendafteran’) te betalen, verkocht ze haar meubels. In Djakarta had oma
Laureijs, Stien's moeder, een groot huis aan de Jalan Tangerang. Gedurende de Japanse bezetting bleef
het gezin daar samen met broers en zussen van Stien en hun aanhang en kinderen. Er waren 7
volwassenen en 13 kinderen, dus totaal 20 personen, in huis.

Stien (links) met haar vader Karel Laureijs, moeder
Simpen en broers en zussen, voor haar huwelijk met
Wim. Stien's broers Arie, Bertus en Johnny en haar
zussen Bertha (met kinderen) en Mieke, waren ook in
het ouderlijk huis aan de Jalan Tangerang toen Stien
met Lieke en haar zussen daar tijdens oorlog verbleven.
- Dit heeft drie jaar geduurd.

Stien's moeder, oma Laureijs, was een Indonesische
vrouw. Dat was in en na de oorlog een voordeel omdat
iedereen met Nederlands bloed vijandig werd
behandeld door de Japanners en de Indonesiérs.

Zo kon oma Laureijs soms eten kopen of koekjes
verkopen bij Indonesiérs wanneer Stien dat niet kon
omdat zij Nederlands bloed had.

Er was in de oorlog helemaal geen inkomen meer voor het gezin. Voor voedsel was de familie afhankelijk
van de bedeling van de wijkmeester (‘komitjok'). Toen ook de bedeling door de Japanners werd beéindigd,
weigerden Stien en haar moeder voor de vijand te werken. In plaats hiervan verkochten zij persoonlijke
eigendommen zoals linnengoed, tafelkleden en thee- en baddoeken. Hiermee bouwden ze een kapitaaltje
op om te kunnen handelen voor hun levensonderhoud. Oma Laureijs kocht oebi (een knolgewas), singkong
(cassave), suiker en meel om er koekjes van te maken. Stien kocht een tweedehands fiets om de koekjes
in de wijde omgeving te verkopen. Van de opbrengsten konden zij eten kopen.

Lieke was in de oorlog 7-10 jaar oud en heeft als kind weinig nare herinneringen aan die jaren. Wel weet zij
zich te herinneren dat er weinig eten was, dat zij honger heeft gehad en dat zij soms jonge eetbare tuinheg
bladeren moest plukken die werden gekookt en als groenten werden gegeten. Maar nooit raakten ze
ondervoed. Lieke is haar stiefmoeder Stien heel dankbaar omdat zij en haar zussen dankzij haar de
moeilijke oorlogsjaren goed zijn doorgekomen. Pas later is ze gaan beseffen hoe zwaar die tijd voor Stien
is geweest, met 7 jonge kinderen, zonder man en zonder inkomen.

IN GEVAAR TIJDENS BERSIAP (1945)

Aan het einde van de oorlog beleefden Stien, Lieke en haar zussen een paar levensgevaarlijke momenten. Kort
voor het einde van de oorlog stortte een Japans vliegtuig een paar huizen verderop neer. Voor het neerstorten
cirkelde het vliegtuig rond en zagen Stien, Lieke en andere bewoners van de wijk één van de piloten met een doek
naar de bewoners zwaaien. Ze dachten dat hij hen groette maar later bleek het een waarschuwing te zijn naar de
bewoners om de omgeving te verlaten. Na ongeveer een half uur hoorden ze een hevige klap en geknal toen het
vliegtuig twee huizen verderop neerstortte. De hele familie Tesser en de twee piloten kwamen hierbij om het
leven. Het huis was compleet verwoest en de brandweer kwam om de ontstane brand te blussen. Lieke en andere
nieuwsgierige kinderen werden weggestuurd.

Japan capituleerde op 15 augustus 1945 nadat de Amerikanen
twee atoombommen hadden ingezet op Hiroshima en
Nagasaki. Helaas was deze capitulatie niet het einde van de
oorlog in Nederlands-Indié. Twee dagen later op 17 augustus
startte de onafhankelijkheidsstrijd (Bersiap) van Indonesiérs
die niet langer een Nederlandse kolonie wilden zijn. Soekarno
en Hatta riepen die dag de onafhankelijke republiek Indonesia
uit maar Nederland erkende dit niet. Het wilde de eeuwenlange
heerschappij in Nederlands-Indi€ zo snel mogelijk herstellen.
De Bersiap werd een heftige en van beide zijden zeer
gewelddadige tijd.

Soekarno' roept op 17 augustus 1945
de onafhankelijkheid uit.

Indische Nederlanders werden in die tijd geboycot door de Indonesische bevolking vanwege hun bloedband met
Nederlanders. Meity kwam een keer huilend thuis van boodschappen doen omdat de Indonesische verkoper aan
haar geen eten wilde verkopen en haar had uitgescholden voor 'belanda busuk' (verrotte Nederlander).

Nederlanders en Indische Nederlanders werden ook bedreigd en gewelddadig behandeld door Indonesische
vrijheidsstrijders. Soms werden zelfs hele woningen uitgemoord. Daarom hield de familie in het huis aan de
Jalan Tangerang ramen en deuren gesloten en mochten Lieke en de andere kinderen niet meer buiten spelen.
Op een nacht in november 1945 werd het gezin opgeschrikt door 20 mannen met geweren, pistolen, zwaarden,
gepunte bamboe speren en hakmessen. Ze vielen de woning binnen en vroegen of ze sendjata (= vuurwapens)
hadden. Ze haalden kasten en laden leeg op zoek naar wapens. Lieke en de andere kinderen lagen te slapen
maar moesten het bed uit want de mannen wilden ook onder matrassen kijken of daar vuurwapens waren
verstopt. Toen ze niets vonden gingen ze gelukkig weg maar lieten een flinke ravage achter. Het gezin kon niet
meer slapen van de schrik. Buiten was er ook de hele tijd geluid van vrijheidsstrijders hoorbaar. Indonesiérs
sloegen op een lantaarnpaal en riepen eerst ‘Rapport!’ (verzamelen). Daarna sloegen ze een tweede keer op de
lantaarnpaal en riepen ‘Bersiap!’ (wees paraat).



VLUCHT NAAR OPVANGKAMP (1945) TERUG NAAR BANDUNG (1946)

De dag na de inval in hun woning ontsnapte de familie maar net aan de dood dankzij De oorlog met Japan was vanaf 15 augustus 1945 voorbij maar vader Wim keerde niet meteen terug. Hij was te ernstig
ingrijpen van Guno van Zengen. Guno was een pleegzoon van 'oma de Bakker', een - verzwakt van de .slech’Fe omstandigh.e.den waaronder hij had mqeten wer.l.<en en moest eerst een paar maarlden )
kennis van Stien's moeder die ook in het huis aan de Jalan Tangerang woonde. Als aansterken. Pas in mei 1946 werd hij in het opvangkamp herenigd met zijn gezin. Daar kreeg hij tranen in zijn ogen toen hij

ipee " L . ' voor het eerst zijn dochter Jeanne zag, die toen al vier jaar oud was. Na de hereniging keerde het gezin van den Oever per
KNIL-militair kwam hij te weten dat vrijheidsstrijders aan het moorden waren

vliegtuig terug naar Bandung en kwam het te wonen in een ruim huis aan de Jalan Baladewa.
geslagen en dat de familie onmiddellijk moest vluchten. Doordat ze zich hadden
opgesloten, was het ze ontgaan hoe onveilig het inmiddels was geworden. Ze
wisten ook niet dat veel Indische Nederlanders al waren gevlucht. Guno kwam zijn
pleegmoeder en de medebewoners in grote haast ophalen met een militaire

vrachtwagen. Stien wilde een koffer met kleren meenemen maar Guno zei duidelijk: Uitingen van Indonesische
“Laat alles liggen als je je leven lief hebt. Ga gauw naar de vrachtwagen”. Lieke wist onafhankelijkheidsstrijders
nog een klein speelgoed koffertje mee te nemen en moest met haar zussen achter Merdeka = Vrijheid

in de vrachtwagen liggen waarna een zeil over hun heen werd gelegd. Drie Molukse Belanda menjerah dengan
KNIL-soldaten zaten aan de achterzijde van de vrachtwagen om de familie te bamboe roentjing =
verdedigen tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders (‘pelopors’) die de Nederlanders gaven zich
vrachtwagen onder vuur namen vanuit een Jeep met rood-witte vlag. Bij de over met bamboe spiesen

schietpartij werd een Indonesiér geraakt. Ondanks de schietpartij en een blokkade
aan het einde van de Jalan Tangerang met oude karren, grote stenen en staven ijzer
wist Guno met de familie te ontkomen. Het was een hele angstige ervaring.

Uiteindelijk werd Lieke met haar familie afgeleverd bij het 10e Bataljon, een militair
kampement in het centrum van Djakarta dat vanaf augustus 1945 fungeerde als
beschermings- en opvangkamp in de Bersiapperiode. Het kamp werd bewaakt door
Molukse KNIL-militairen. Stien's moeder Simpen was buiten bewustzijn geraakt toen
zij de vrachtwagen in wilde klimmen en overleed een paar dagen later op 53-jarige
leeftijd in het kamp.

Wim
van den Oever

Lieke Thea Vera Stien Daatje
Laureijs

Jeanne Irma Ed Sylvia

Omdat er geen tijd was geweest om eigendommen en kleding mee te nemen, Oma Laureijs die

kregen de kinderen gebruikte kleding van Nederlanders in het opvangkamp. Het tijdens de vlucht

gezin leefde daar maanden in slechte omstandigheden. Ze lagen als haringen in een :’:;(;nrzgi%rriende

ton in oude barakken, voormalige paardenstallen die niet waren schoongemaakt. buiten bewustzijn

Slapen gebeurde op rieten matten met grote gaten erin. Later na Wim'’s terugkeer raakte en kort Lieke 40 jaar later weer voor het
werd het iets beter in een leeg schoollokaal. Er was weer weinig eten maar het was daarna overleed. huis aan de Jalan Baladewa.

er wel veilig. Buiten het kamp mochten ze niet komen, dat was te gevaarlijk. Als In 1989 kwam zij voor een

vakantie in Indonesié en bezocht
toen het ouderlijk huis dat er nu
nog steeds staat.

kinderen waren ze er wel getuige van dat Indonesische ‘pelopors' het opvangkamp
vanuit bomen beschoten en daarna door KNIL-militairen werden neergeschoten.
In een langsstromende rivier zagen ze met regelmaat gedode Indonesiérs drijven.
Als kind heeft Lieke het begin van de Bersiap als angstiger ervaren dan de oorlog
met Japan.




WEER NAAR SCHOOL (1946)

Na de oorlog kreeg Lieke nog een zus Vera (1947) en twee broertjes Eduard (1948) en Richard (1950).
Het normale leven leek weer terug te keren. Wim kreeg weer salaris en kocht een fiets en een horloge.
Hij werd voorzitter van de B.0.S. (Bond van Oud Steurtjes), een vereniging van oud-kinderen van het
weeshuis Pa van der Steur. Elke week hield het bestuur vergadering bij de familie thuis. Stien zorgde
voor de drankjes en lekkernijen, zoals plakjes gebakken tempé die ze vooraf met meel en kruiden had
vermengd. Stien maakte ook elke middag zelf gemaakte Indonesische koekjes voor bij de thee.
Tijdens verjaardagen bestelde ze kwee basa. Daar genoten de kinderen naar hartelust van. Na de
hongerige oorlogsjaren zorgde Stien ervoor dat de kinderen geen eten tekort kwamen. Ze kocht hele
manden met fruit met 0.a. bananen en djeroeks. Daar mochten de kinderen volop van eten.

Lieke ging na de oorlog ook weer terug naar school. De eerste jaren werd het onderwijs nog geleid door
Nederlanders en was de voertaal Nederlands, zoals dat voor de oorlog ook het geval was.

~ -
Lieke op de basisschool in Bandung

NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL (1947)

Lieke als leidster van een
groep jongere kinderen die
hun Eerste Heilige
Communie deden.

Het valt op dat het vrijwel
alleen Nederlandse en
Nederlands-Indische
kinderen zijn. Indonesische
kinderen waren in de
minderheid.

Alleen wanneer hun ouders
met Nederlanders werkten
en de Nederlandse taal
spraken, kwamen
Indonesische kinderen ook
naar de basisschool waar
Lieke heen ging.

Na de basisschool ging Lieke naar de
middelbare school, de Sekola Menangah
Pertama (SMP), eveneens in Bandung.



INDONESIE WORDT ONAFHANKELIJK (1949) BAHASA INDONESIA OP SCHOOL

De Nederlanders wilden hun gezag na de oorlog herstellen en Nederlands-Indié wederopbouwen. Maar de acceptatie van het gezag Lieke ging één jaar naar een openbare SMP maar ze had het daar niet naar haar zin. De resultaten
nam sterk af. Hierdoor werd het leven voor Indische Nederlanders na de oorlog niet meer hetzelfde als daarvoor. Het verzet van . . . . . .

Indonesische nationalisten bleef groot, ondanks een harde poging van Nederland om het verzet te breken met politionele acties in waren daar ook niet geweld'Q' ze Speelde liever buiten dan huiswerk maken en werkte niet hard
1947 en 1948. Daarbij werd hevig gevochten en kwamen duizenden Nederlandse en tienduizenden Indonesische strijders om het leven. genoeg. De meeste jaren ging ze naar een zusterschool. Dat was een half uur fietsen van de Jalan
Nederland kreeg steeds meer kritiek, in Nederland zelf maar ook internationaal. Onder druk van de Verenigde Naties en de Verenigde Baladewa maar die school paste beter bij haar. Er was meer discipline en haar zus Meity zat daar

Staten erkent Nederland op 27 december 1949 uiteindelijk de Indonesische onafhankelijkheid .

ook op school.

Vader Wim keerde na de oorlog met
Japan terug bij het pensioenfonds
waar hij kantoorhoofd was. Veel
goede posities werden in die tijd
bekleed door Nederlanders en
Indische Nederlanders maar de
Indonesiérs kwamen daartegen
steeds meer in verzet.

Lieke en Meity op de
middelbare zusterschool
in Bandung

27 december 1949:
Koningin Juliana en de Indonesische
premier Mohammed Hatta ondertekenden

op het Paleis op de Dam in Amsterdam de . . . . . .
Akte van Soevereiniteitsoverdracht Na de onafhankelijkheid in 1949 werd het onderwijs genationaliseerd. Dit betekende dat het

onderwijs volledig door Indonesiérs en in Bahasa Indonesia werd gegeven. Ook moesten alle
leerlingen het Indonesische volkslied uit hun hoofd leren en meezingen. Lieke kent één couplet en
het refrein nog steeds: "Indonesia Raja, merdeka merdeka..."




BUITEN SPELEN EN SPORTEN

In haar jonge jaren speelde Lieke veel
en graag buiten. Ook ging ze naar de
padvinderij. Op deze foto is Lieke
samen met vrienden van de net
opgerichte padvinderij. De uniformen
waren toen nog niet klaar. Op 86-
jarige leeftijd weet Lieke bijna alle
voor- en achternamen van deze
vrienden nog: Eugene le Clerc, Lilian
Chan, Greta Bos en Mea.

Lieke beleefde in Indonesié
veel plezier aan de gymlessen
die altijd buiten plaatsvonden
en vaak in de vorm van softbal,
kastie of badminton. Op deze
foto zien we Lieke in haar
nopjes tijdens een gymles op
de katholieke zuster SMP in
Bandung.

BRAAF EN SOMS OOK ONDEUGEND

Lieke was volgens haar zussen een braaf en lief kind. Toch kon ze ook ondeugend zijn.
Wanneer Stien ging douchen vroeg ze Lieke wel eens op haar jonge zusje Vera te passen.
Maar Lieke ging liever buiten kastie spelen en zo kon het gebeuren dat baby Vera er een flink
rotzooitje van had gemaakt wanneer Stien uit de douche kwam.

Stien bereidde dagelijks kangkung, een vitaminerijke bladgroente, die Lieke niet zo lekker vond.
Ze ving de oude kangkung verkoper op in de straat en loog dan dat ze al voldoende hadden.

Ze zei dan 'tidak tidak' tegen hem, zodat hij weer weg ging. Terwijl Stien zich afvroeg waar de
verkoper bleef. Dat werd de volgende dag duidelijk toen Stien vroeg waarom hij de dag ervoor
niet was geweest..."Uw dochter zei dat het niet nodig was", zei de oude man in Bahasa
Indonesia.

Na de onafhankelijkheid kreeg Lieke les van jonge onervaren en ongediplomeerde
Indonesische onderwijzers. Deze waren eigenlijk nog niet op hun taak berekend. De puber
meisjes in Lieke's klas maakten hier handig misbruik van en ze maakten veel plezier met
elkaar, er werd geflirt en veel gelachen. Het leidde er wel toe dat het grootste deel van de klas
zakte voor het examen. Ook Lieke haalde haar diploma toen niet. Dat het examen in de
Indonesische taal werd afgenomen was geen excuus. Lieke geeft eerlijk toe dat ze toen graag
meedeed met het plezier maken in de klas en ook daarbuiten liever plezier maakte.

Lieke en Jenny zetten hun vriendschap
na hun hereniging in Nederland voort tot
Jenny in 2017 overleed. Hier was Jenny
aanwezig bij de viering van Lieke's 80e
verjaardag in 2015.

Op deze foto staat Jenny Karamoy, Lieke's vriendin van de
padvinderij en school. Jenny hield ook van gezelligheid en Lieke
heeft veel met haar gelachen. Na hun plotselinge vertrek naar
Nederland verloren ze elkaar uit het oog maar daar kwamen ze
elkaar 25 jaar later bij toeval weer tegen.



OVERTOCHT NAAR NEDERLAND (1952)

De Indische Nederlanders moesten na de onafhankelijkheid van Indonesié kiezen of zij hun
Nederlandse nationaliteit wilden behouden of de Indonesische nationaliteit aannemen (warga negara).
Wim en Stien kozen er zoals de meeste Indische Nederlanders voor om Nederlander te blijven.

De eerste Indonesische president Soekarno maakte duidelijk geen Nederlanders en ook geen Indische
Nederlanders meer in zijn land te willen hebben. Door de vijandigheid van de Indonesiérs werd het voor
vader Wim steeds moeilijker om zijn werk te doen. Uiteindelijk werd het zo moeilijk dat Wim en Stien
besloten met hun gezin naar Nederland te verhuizen. Wim mocht eigenlijk niet weg omdat het
pensioenfonds hem nog hard nodig had. Daarom vroeg hij groot verlof aan en dacht iedereen dat hij
weer terug zou keren. Maar in werkelijkheid was het besluit genomen om een nieuw leven op te
bouwen in Nederland, het land aan de andere kant van de wereld waar de meesten nog nooit waren
geweest. Alleen Stien was als dochter van de Nederlands-Indische Karel Laureijs één keer in Nederland
geweest, in 1931 toen zij 14 jaar oud was. Zo werd het gezin van den Oever één van de vele patrianten.
Ze noemden zichzelf geen vluchtelingen.
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Het gezin van den Oever
tijdens de overtocht naar
Nederland die bijna vier
weken duurde.

Achterste rij v.l.n.r. en hun
leeftijden tijdens de
repatriéring: Lieke (17),
Daatje (14), Stien (35),
Wim (44), Thea (15),
Meity (20).

Voorste rij v.l.n.r.
Eduard (4), Richard (2),
Sylvia (11), Vera (5),
Jeanne (10). Irma
ontbreekt op de foto
omdat ze zeeziek was.

VIER WEKEN OP DE VAN OLDENBARNEVELT

De overtocht was in juli 1952 met het schip Johan van Oldebarnevelt van De Stoomvaart-Maatschappij
Nederland. Dit schip werd veelvuldig ingezet voor passagiersvaart tussen Amsterdam en de kolonién in
Azie.

Vanwege Wim's baan als kantoorhoofd bij

het Nederlands-Indisch pensioenfonds

mocht het gezin 1e klas reizen. Er was ;
ruim voldoende eten. Nieuw was dat er ¢
meestal Hollands eten was. In Indonesié
at het gezin alleen Hollands eten bij
bijzondere gelegenheden zoals met kerst,
het was namelijk duur. Lieke herinnert
zich dat het Hollands eten haar jongste
broer Richard, toen 2 jaar oud, niet beviel.
Die maakte jengelend duidelijk rijst met
vis te willen eten zoals hij gewend was in
Bandung. Op het schip was er ook ——
vermaak voor kinderen en volwassenen Passagiersschip Johan van Oldenbarnevelt, gebouwd in 1930
zoals sport, muziek, badminton, voetbal

en een zwembad.

Lieke's zusjes Jeanne, Sylvia en Vera tijdens een

De overtocht duurde bijna vier weken en verkleedwedstrijd aan boord

verliep voorspoedig. Eénmaal was er een
stop in Aden (in Jemen) dat toen in Britse
handen was. Maar Lieke en de andere
kinderen mochten niet van boord. Het
enige probleem tijdens de overtocht was
zeeziekte. Lieke had hier de hele reis veel
last van, evenals de andere kinderen en
haar vader. Daardoor vermeed ze in haar
verdere leven boottochten zo veel
mogelijk.




HOOFDSTUK 2
WIJCHEN & DEN HAAG
(1952 - 1964)

Daatje Irma Thea Meithy

] 2 Jeanne e
Willem Karel Christina Jeanne

van den Oever Richard Eduard Laureijs Vera

Lieke's ouderlijk huis aan de Meidoornstraat 28 in Wijchen. Familie van den Oever enkele maanden na hun overtocht in Nederland (1952)



GEEN WARM WELKOM

Door de Nederlandse afkomst en de Nederlandse invloed in Nederlands-Indié had het gezin van
den Oever een gevoel van verbondenheid met Nederland, ook al waren ze er nooit geweest.
Maar eenmaal aangekomen in Nederland was er geen warm ontvangst, zoals Stien het
beschreef. Indische Nederlanders waren niet echt welkom.

Een grootschalige
HET VRIJE VOLK — DINSDAG 21 OCTOBER 1952 overtocht van Indische
Nederlanders gaf
8 . raktische problemen In
Rapport commissie-Werner: Nederiand want door e
oorlog was er schaarste
aan woningen en werk.

Repatriéring Indische woraee

ontmoedigingsbeleid
vanuit de overheid en ging

Nederlanders men vt dt vee

zouden kiezen voor de

Indonesische nationaliteit.

afremmen De meesten waren

immers geboren in

DE COMMISSIE, die in Indonesié in opdracht van de Nederlandse Indonesié. De overheid
regering het vraagstuk van de Indische Nederlanders bestudeerd adviseerde Indische
heeft, is tot de conclusie gekomen, dat hef vertrek van Indische Ne-
derianders naar ons land gereglementeerd en desnoods verhinderd Nederlanders voor het
moet worden. geboorteland te kiezen

De commissie, die onder leiding stond van mr P. Werner, secre= vanwege aanpassings-

taris-generaal van het Ministerie van Maatschappelijk Werk, heeft i
haar rapport bij de regering ingediend, problemen in Nederland.

Het overheidsadvies vond minder gehoor dan men hoopte. In de periode tussen 1945 en 1965
kwam bijna de gehele Indisch-Nederlandse gemeenschap over naar Nederland. Dat waren totaal
circa 300.000 repatrianten. De belangrijkste reden waarom Indische Nederlanders voor de
Nederlandse nationaliteit kozen, was het vijandig klimaat in Indonesié tegen Indo-Europeanen. Door
de Indonesiérs werden zij gezien als handlangers van de vroegere kolonisator. De vijandige
houding werd versterkt door de gespannen verhouding met Nederland vanwege een
meningsverschil over Nieuw Guinea.

EERST NAAR WEHL (1952)

Het gezin van den Oever werd na aankomst in Amsterdam met een bus vervoerd naar een
opvangcentrum in Wehl, vlak bij Doetinchem. Ze kwamen terecht in houten huizen en moesten slapen op
matrassen opgevuld met stro waar muizen in zaten. De omstandigheden waren hier niet best maar Lieke,
toen 17 jaar oud, kijkt toch met plezier terug op de eerste drie weken in Wehl. Ze kan zich
zaterdagavonden herinneren waarop de jongeren gezellig met elkaar dansten in de keuken. In Wehl leerde
de familie van den Oever de Nederlands Indische familie Huttner kennen met wie ze altijd contact bleven
houden. Via de familie Huttner leerde Lieke's oudere zus Meity later ook haar man Ben Fischer kennen. In
Wehl kreeg de familie eten uit een gaarkeuken. Op zondag werd er niet gekookt omdat het een
gereformeerde gemeente was. Dan kregen de Indo’s brood met soep en dat viel niet in goede smaak. Eén
van de families met een Indonesische vrouw klaagde hierover, bracht het terug en mocht toen zelf koken.
De Van den Oevers waren hiervoor te bescheiden, pasten zich aan en aten gewoon brood met soep op
zondag.

De eerste maanden in Nederland had vader Wim nog geen werk. Hij kreeg wel wachtgeld maar dat was
geen vetpot. Daarom moesten ze zuinig leven met tien kinderen. Later kon hij wel aan het werk bij
Defensie als schrijver in Alverna, vlak bij Wijchen. Na een loopbaan bij het Nederlands-Indisch
pensioenfonds waarin hij zich in ruim 20 jaar omhoog had gewerkt tot kantoorhoofd, kon hij als 44-jarige
weer onder aan de ladder beginnen in Nederland.

Wim had bij Pa van der Steur,
die zendeling was, een
katholieke opvoeding gehad.
Meteen in Nederland wilde hij
dat Lieke en haar zussen op
zondag naar de katholieke
kerk gingen. En zijn wil was
wet. Lieke en haar zussen
hadden liever uitgeslapen
maar dat was
onbespreekbaar. Met elkaar
beklaagden ze zich erover,
temeer daar Wim zelf niet naar
de kerk ging. Maar ze gingen
wel en moesten daarvoor een
hoofddeksel dragen. Het
werden baretten, niet omdat
ze die mooi vonden maar
omdat die het goedkoopst
waren.




VAN WEHL NAAR OMMEN NAAR HOLTEN

NAAR WIJCHEN (1952)

Vanwege de slechte leefomstandigheden in het kamp in Wehl werd het gezin verplaatst naar pension

Oldevecht in Ommen. Daar bleven ze maar kort, circa tien dagen, totdat ze in Holten terecht konden, in

hotel Holtenberg. De leefomstandigheden waren hier goed. Lieke ging met de fiets naar een bushalte
en met de bus reisde ze naar school, een MULO in Rijssen. Het hotel lag op een heuvel en in de winter
maakte Lieke kennis met Nederlandse gladheid. Op de fiets maakte ze een keer een flinke val toen ze
de heuvel af fietste naar de bushalte. Gelukkig liep ze geen ernstig letsel op maar ze was wel flink
ontdaan en geschrokken van deze nare ervaring in het koude Nederland. In Holten bleef het gezin
enkele maanden totdat er definitieve huisvesting was gevonden in Wijchen.
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De eerste maanden in Nederland verhuisde de familie van den Oever drie
maal: van een opvangkamp in Wehl naar een pension in Ommen naar een
hotel Holten om zich uiteindelijk in Wijchen te vestigen. Vader Wim en
moeder Stien bleven daar de rest van hun leven wonen en zus Vera woont er
nog steeds.

Vanwege het tropische klimaat in
Indonesié had Lieke daar nooit een
jas gedragen. In Nederland kun je
niet zonder. Onder begeleiding van
een maatschappelijk werker kocht
ze haar eerste jas. Deze moest
natuurlijk wel zelf worden betaald.

EEN NIEUWE WONING (1952)

In Wijchen kreeg het gezin een gloednieuwe huurwoning toegewezen aan de Meidoornstraat 28.
Met de verhuiswagen reisde de familie van Holten naar Wijchen. Daar woonden Wim en Stien met
9 kinderen. Lieke's oudste zus Meity ging meteen naar een verpleegopleiding in Groningen.
Stien heeft Meity's uitrusting als verpleegster zelf gemaakt, inclusief de kapsluiers.

Naar hedendaagse normen was het een
kleine vijfkamerwoning aan de
Meidoornstraat. Maar het paste toen
prima met maar liefst 11 personen in huis.
Lieke sliep met Thea in de kleine
voorkamer, Daatje, Irma, Sylvia en Jeanne
in de grotere voorkamer en Stien met
Vera, Eduard en Richard in de grotere
achterkamer. Wim sliep alleen in de kleine
achterkamer waar één eenpersoonsbed in
paste.

De gezondheidszorg bleek in Nederland
beter dan in Indonesié. In Wijchen werd
Lieke van jarenlange oorpijn verlost. In
Indonesié was ze er meermaals voor
onderzocht door specialisten maar kon
het niet verholpen worden. Dankzij
oordruppels voorgeschreven door huisarts
de Vree verdween de pijn binnen een week
als sneeuw voor de zon.



WEER NAAR SCHOOL IN NEDERLAND (1952) DIPLOMA OP ZAK (1954)

Na de overtocht vanuit Indonesié gingen Lieke en haar zussen ook weer naar school in Nederland. Lieke In Wijchen heeft Lieke uiteindelijk wel een fijne schooltijd beleefd, alhoewel ze er geen echte
startte in 1952 in de 2e klas van de MULO en in 1954 behaalde ze haar diploma. De eerste maanden vriendinnen aan heeft overgehouden. Ze heeft zich er — zoals ze zelf zegt — altijd bescheiden
school in Wehl, Ommen en Holten heeft Lieke als een moeilijke periode ervaren. Niet alleen doordat ze in opgesteld. Toen ze eenmaal gewend was aan het Nederlandse onderwijs ging het haar ook
een paar maanden tijd vier keer haar plek moest vinden op een andere school met telkens nieuwe gemakkelijk af. Zij slaagde voor haar MULO-diploma met een 10 voor algebra. En zelfs voor het
klasgenoten. Het kwam ook doordat de overgang van de SMP in Indonesi€ naar de MULO in Nederland vak Duits wist ze, ondanks de flinke achterstand waarmee ze was begonnen, een voldoende te
best groot was. Met de Engelse taal had ze een voorsprong en ook de Nederlandse taal was haar in behalen op haar eindlijst.

Nederlands Indié goed bijgebracht. Maar bij andere vakken moest ze vrijwel opnieuw beginnen. Duits en
Frans had ze bijvoorbeeld nog nooit gehad. Ze moest daarom op 17-jarige leeftijd in de 2e klas van de

MULO beginnen met klasgenoten van 14-15 jaar oud.
Behalve het leeftijdsverschil speelde ook het

— “‘ b)\' -‘:"’i
= ~ e .- » ! buitenlandse Aziatische uiterlijk een rol, wat toen
NS N ".‘ N 22 voor de Nederlanders nog helemaal nieuw was.
- Lieke was in Wehl en Ommen het enige Indische

~ ﬂ' \ meisje in de klas. In Holten was er nog één andere
o : . naast Lieke. Maar het was toen nog iets bijzonders
- - en vreemds voor de autochtone Nederlanders. Zo
werd ze wel eens uitgescholden voor pinda of
poepchinees. Sommigen reageerden verbaasd
wanneer Lieke gewoon Nederlands bleek te praten.
De verbazing was ook groot toen Lieke voor haar 18e
verjaardag een paar vriendinnen had uitgenodigd en
ze nasi goreng kregen voorgeschoteld die Stien voor
ze had gemaakt. Warm eten op een verjaardag
waren ze hier niet gewend en nasi goreng was toen
ook nog totaal onbekend in de Nederlandse
eetcultuur. Geen van de meiden lustten het, Lieke
vond het sneu voor Stien die zo haar best had
gedaan. Lieke kan zich ook nog herinneren dat ze
een hekel had aan gymnastiekles in Nederland. In
Indonesié vond ze het heel leuk omdat daar buiten
werd gesport met bijvoorbeeld kastie en softbal. In
Nederland daarentegen werden er vooral binnen in
kleine gymzalen turnoefeningen gedaan en dat was
niet Lieke's favoriete bezigheid.
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Klassenfoto op de MULO in Wijchen. Lieke staat 3e van links.

Lieke op de MULO in Wehl



EERSTE BAAN BIJ
MINISTERIE VAN OORLOG (1954)

Na het behalen van haar MULO-diploma verliet Lieke op 19-jarige leeftijd het ouderlijk huis in
Wijchen om te gaan werken in Den Haag. Zij kon meteen aan de slag voor haar eerste baan bij het
toenmalige Ministerie van Oorlog (nu Defensie) aan de Bezuidenhoutseweg. Zij kon daar een
opleiding van een half jaar doen tot typiste en stenotypiste en moest daarvoor 1% jaar blijven
werken bij het Ministerie. Zij heeft het daar goed naar haar zin gehad.

Lieke met haar collega's van het Ministerie van Oorlog in de typkamer.
Haar eerste salaris bedroeg 90 gulden per maand voor zes dagen werken in de week.

VAN MINISTERIE
NAAR BORSUMIJ (1956)

Na 1% jaar vertrok Lieke bij het Ministerie van Oorlog omdat ze 10 gulden per maand meer kon
verdienen bij de Borsumij, gelegen aan de Wassenaarseweg 40. Nu lijkt f 10 (= €4,50) per maand
niet veel geld maar toen was dat een goede promotie want haar eerste salaris bij het Ministerie

bedroeg f90 (= €41) per maand voor zes dagen werken per week. Van de f 90 droeg ze

f 60 af voor

kost en inwoning. Het was dus een verbetering van meer dan 10% en leidde tot 30% meer vrije
bestedingsruimte. Borsumij, een afkorting van Borneo Sumatra Maatschappij, was een
Nederlandse handelsmaatschappij die verschillende consumptiegoederen vanuit en naar
Nederlands-Indié transporteerde. Er werkten veel Nederlands-Indische mensen.
Lieke begon bij de Borsumij als typiste en werd later na het afronden van een avondopleiding
handelscorrespondente.

Lieke met collega's van de Borumij en zus Irma, die vlakbij werkte bij de Luchtmacht.
Irma had aan Lieke een lieve zus. Toen Irma een keer in het ziekenhuis lag en haar familie ver
weg was, kwam Lieke met de taxi bij haar op bezoek.

Studieboeken voor
Lieke's opleiding tot
handels-
correspondente. Ze
heeft de boeken nog
steeds bewaard.




ZUSJES HETTY EN HILDA HEIN DAGJES UIT MET COLLEGA'S

Eén van de Nederlands-Indische mensen die Lieke bij de Borsumij leerde kennen was Hetty Hein. Lieke hield toen al van
Hetty werkte bij een andere afdeling maar er was een klik en ze raakten bevriend. Bij Hetty en gezelligheid en uitgaan.
haar zusjes Hilda en Dora bleef ze destijds regelmatig logeren. Hetty bleek later een belangrijke Bij de Borsumij was er een
rol te vervullen in Lieke's leven want bij Hetty thuis leerde ze in 1963 haar man Herman kennen. jaarlijks uitje met collega's
Lieke bleef altijd bevriend met Hetty tot haar overlijden. waaraan Lieke graag

- o o I, deelnam.
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Varenin
Een dagje uit met de zusjes Hilda en Utrecht met
Hetty Hein (1960). Ze waren alle drie Borsumij collega's

vrijgezel en ze hielden alle drie van
uitgaan en lekker eten.

Naar Schiphol. Lieke zit
helemaal rechtsonder gehurkt
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De zusjes Hilda en Hetty Hein 50 jaar
later, thuis op een verjaardag bij Lieke
aan de Tieflandstraat in Hoogvliet (2011).
Samen lekker eten bleef een belangrijke
rol spelen in de vriendschap.



VOOR PROMOTIE NAAR DE ASSUMIJ IN DE KOST BIJ OOM PIET EN TANTE IDA
(1954-1964)

Een paar jaar later kon Lieke weer Om te gaan werken in Den Haag had Lieke's vader geregeld dat zij kon inwonen bij zijn oudere
een stap vooruit maken qua broer, oom Piet en tante Ida aan de Zuiderparklaan 423. Daar bleef ze uiteindelijk tot haar 29e jaar
salaris door over te stappen naar — dus 10 jaar lang — wonen, tot aan haar huwelijk met Herman in 1964. Met de kinderen van oom
de Assumij, een Nederlandse Piet en tante Ida, Lucy, Boy en Fred, had Lieke veel en goed contact. Boy en Fred woonden in het
verzekeringsmaatschappij. Deze begin nog thuis tot hun huwelijk in 1956 en 1958. Met Stans, Boy’s vriendin, heeft Lieke een tijdje
keer bedroeg de vooruitgang maar een kamer gedeeld.

liefst 40 gulden per maand. Bij de
Assumij bleef Lieke werken tot ze
in 1964 trouwde en naar Hoogvliet
verhuisde.

Op deze foto's zien we Lieke met
collega's van de Assumij.

Piet Ida
van den Oever Muller

Gezin van oom Piet en tante Ida bij wie Lieke 10 jaar lang inwoonde aan de Zuiderparklaan.




HAPPY IN DEN HAAG

Lieke's neven Fred en Boy, met wie zij een tijd in één huis woonde aan de Zuiderparklaan, emigreerden na
hun huwelijk naar Californié in de Verenigde Staten. In de periode tussen 1950 en 1970 deden naar
schatting 60.000 Indische Nederlanders dat, aangemoedigd door de Nederlandse overheid vanwege de
moeilijke economische omstandigheden in Nederland. In een promotiefilm ‘Een plaatsje in de zon’ waren
beelden uit het zonnige Californié te zien. De boodschap werd uitgedragen dat wie ooit uit Indié naar
Nederland was gerepatrieerd zich beter thuis zou voelen in het grote zonnige Amerika dan in het overvolle
en kille Nederland. Lieke heeft emigratie nooit overwogen, zij was gelukkig in Den Haag. Ze leerde er veel
leuke mensen kennen, waarvan de meesten ook Indische Nederlanders waren. Die waren er in Den Haag in
grotere getalen dan in Wijchen.

Bij het huwelijk van Fred en Nel was Lieke getuige (1958). De andere getuige was Benjamin.

ACTIEF IN DEN HAAG
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Lieke met Ineke Radix, met wie Lieke in haar Haagse Tijdens een dansavond met o.a Arthur en Lody
tijd veel samen uit ging. Ineke was de dochter van

tante Clara, een zus van tante Ida.

%

Lieke heeft genoten van haar vrijgezellenbestaan in Den Haag. Ze heeft er niet alleen gewerkt
maar ook veel plezier gemaakt. Buiten het werk was Lieke één avond per week actief als reserve
MILVA-militair (= Militaire Vrouwen Afdeling) voor de Koninklijke Landmacht en deed ze aan
badminton en zwemmen. En Lieke hield toen al van dansen, niet in discotheken want die waren er
toen nog niet. Het gebeurde gewoon bij mensen thuis, bijvoorbeeld in de woonkamer van oom Piet
en tante Ida aan de Zuiderparklaan. Lieke kijkt met veel plezier terug op haar tijd in Den Haag.



In haar Haagse tijd reisde Lieke in de weekenden regelmatig naar Wijchen. Soms zomaar om bij
haar ouders, zussen en broers te zijn. Vaak waren er ook bijzondere redenen om naar Wijchen te
gaan. Met zo'n grote familie is er altijd wel iets te vieren. Lieke ging dan met de trein van Den Haag
Holland Spoor naar Wijchen, een reis van ruim twee uur.

Richard.

MET DE TREIN NAAR WIJCHEN

i

Met broertje Richard en zusje Vera in Wijchen, op
de dag van de Eerste Heilige Communie van

Met Vera en de kinderen van
oom Etty (Bertus) Laureijs en |
tante Bea uit Hengelo: Alex, |
Charles, Freddy en René.

FAMILIE EN VRIENDEN IN WIJCHEN

In 1955 was het een huisje vol daar
aan de Meidoornstraat in Wijchen, met
2 volwassenen en 8 kinderen als vaste
bewoners (Meity en Lieke waren al het
huis uit). Maar in de weekenden
kwamen niet alleen Lieke en Meity
daar nog bij. Regelmatig was er
bezoek van familieleden en vrienden
en werd het huisje nog voller. Op deze
foto staan behalve de zusjes en
broertjes van den Oever ook de
toenmalige vriendjes van Thea en Irma
en een schoolvriendin van Sylvia van
de kweekschool (Eline).

Deze kleurenfoto uit 1962 is gemaakt
toen Johnny, Stien's jongste broertje,
op bezoek was in Wijchen met zijn
vrouw Magda en hun eerste kind.
Staand v.l.n.r.: Stien, Eduard, Johnny
met kind en Magda.

Hurkend v.l.n.r.: Wim, Irma, Lisette,
Richard, Lieke, Vera



EROP UIT MET ZUSSEN

. th”

Lieke houdt er niet van om hele
dagen thuis te zitten en trekt er
graag op uit. Daarbij houdt ze
ook erg van lekker eten en
snoepen, vooral zoete
lekkernijen. Dat was toen al zo en
is in al die jaren nooit veranderd.
Wanneer ze naar Wijchen kwam
in het weekend, ging ze graag
met een zus de stad Nijmegen
in.

Hier trakteert Lieke
zusje Vera op een
grote caramelijs bij
de Hema.

Op een terrasje in
Nijmegen met Irma
en Vera.

VIERDAAGSE NIJMEGEN

Lieke ging met haar familie vaak
naar de jaarlijkse Vierdaagse van
Nijmegen kijken. Op de tweede dag
komen de wandelaars in Wijchen en
op de vierde en laatste dag is de
intocht in Nijmegen. Meity heeft in
1960 deelgenomen aan deze
bekende wandelprestatietocht.
Lieke heeft nooit overwogen om zelf
mee te lopen maar voor de gezellige
sfeer kwam ze graag over uit

Den Haag.

Op deze foto uit 1961 zit Lieke met
Irma, Vera, Sylvia, Richard en vader
Wim op de hoek van de
Meidoornstraat en Kasteellaan.

Vijftig jaar later, in de
zomer van 2012, spraken
Irma, Lieke en Vera weer
samen af om naar de
Vierdaagse te kijken.



TERUG NAAR DEN HAAG OP VAKANTIE MET MEITY

Na afloop van de weekenden in Wijchen maakte Lieke weer de ruim twee uur durende Lieke's oudere zus Meity werkte in Groningen en Lieke in Den Haag. Maar in hun vrijgezellentijd
treinreis terug naar Den Haag. Ze wandelde dan van het ouderlijk huis aan de Meidoornstraat bleven ze met elkaar optrekken. Ze zagen elkaar regelmatig in weekenden in Wijchen en ze zijn
naar het treinstation van Wijchen. Vaak gingen zusjes en broers mee om haar uit te zwaaien. een paar keer samen op vakantie gegaan, o.a. naar Valkenburg, Riva en Venetié. Deze vrolijke

foto is gemaakt in de kabelbaan in Valkenburg. Lieke en Meity hebben door de jaren heen altijd
\\ een goede warme band met elkaar gehouden, tot Meity in 2016 overleed.

Op deze foto uit 1962 brengen
Vera, Irma, Richard en Eduard
Lieke wandelend naar het
treinstation van Wijchen. De
peuter is Lisette, Irma's dochter.
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de kabelbaan in Valkenburg.



IRMA GAAT TROUWEN (1960) THEA EN MEITY GAAN TROUWEN (1961/1963)

In haar Haagse periode trouwden veel zussen van Lieke. Bij Irma’s huwelijk werd Lieke op de dag zelf Met Vera, Richard en een zusje van Gil de Groen, Lieke was getuige bij het huwelijk van
op de trouwdag van zus Thea met Gil (1960) zus Meity met Ben Fischer (1963)

gevraagd om getuige te zijn omdat de eigenlijke getuige, oom Etty (een broer van Stien), te laat was.
Ook de andere getuige, een zus van Irma’s man John, was te laat en daarvoor viel een andere zus van

John, Sylvia, in.

Met Sylvia Meijer, John's zus, die net als Lieke op het Lieke ondertekent de trouwakte
laatste moment werd gevraagd getuige te zijn bij het als getuige van Irma en John
huwelijk van zus Irma en John Meijer (1960)



ONTMOETING MET HERMAN (1963) MET DE AUTO NAAR WIJCHEN

In 1963 leerde Lieke haar man Herman kennen via haar vriendin Hetty Hein. Ze ontmoette hem bij de Nadat Herman zijn rijbewijs had gehaald in 1963, huurde hij een Opel Kadett en reed daarmee met
zusjes Hein thuis, waar Herman met zijn moeder Noortje Neumann wel eens meekwam voor een Lieke naar haar familie in Wijchen. Dat was toen een hele luxe en ging een stuk sneller dan met de
verjaardag. trein.

Noortje en Hetty kenden elkaar al vanuit Indonesié doordat Noortje daar eten maakte en leverde
voor de familie Hein. En in Nederland bleven zij elkaar opzoeken. Na een paar ontmoetingen
vroeg Herman aan Lieke om met elkaar te corresponderen en later spraken ze regelmatig met
elkaar af. Dat gebeurde o.a. bij Hetty Hein of in Hooguvliet bij Herman thuis. Lieke ging dan met de
trein Van Den Haag Holland Spoor naar Rotterdam CS en met bus 38 naar Hoogvliet. Er was toen
nog geen metro, die kwam er pas in 1968 tot Zuidplein en in 1974 tot Hoogvliet.

Lieke en Herman voor hun huwelijk in Hoogvliet. Naast Lieke zit Herman's moeder Noortje
(Leonora) Neumann, een lieve gastvrije vrouw volgens Lieke.

De man op de foto is Jacob, een neef van Herman. Hij was de zoon van Noortje's broer Louis, die Staand v.l.n.r.: Meity, Ben, Vera, Herman, Eduard
in Vlaardingen woonde. Noortje had nog een broer Gerrit die met zijn Molukse vrouw Lien in Hurkend v.l.n.r.: Lieke, Richard, Stien

Roermond woonde en twee kinderen Leo en Dé hadden. Met deze oom, tante, neef en nicht van de

familie Neumann hadden Lieke en Herman een goede band.



LIEKE TROUWT MET HERMAN 12 JUNI 1964

In 1964 trouwde Lieke met Herman, net zoals haar zussen vanuit het ouderlijk huis in Wijchen.
Lisette Meijer, dochter van zus Irma en Frank Salomon, zoon van nicht Lucy, waren bruidskinderen. -

Lieke had voldoende gespaard om te kunnen trouwen. Zij heeft altijd goed met geld om kunnen gaan en heeft nooit
financiéle problemen gekend. In de achtertuin van de woning aan de Meidoornstraat was een professionele grote tent
neergezet waar iedereen na de huwelijksvoltrekking samenkwam.




KASTEEL VAN WIJCHEN

Het huwelijk werd voltrokken in het prachtige kasteel van Wijchen.
Zus Meity en haar man Ben Fischer waren de getuigen.

ETEN VOOR ALLE GASTEN

Uiteraard waren veel familie en vrienden bij het huwelijk. Ook een paar collega's van Lieke kwamen uit Den Haag naar
Wijchen. Volgens Indische gewoonte konden alle gasten mee eten. Stien en haar zus tante Bertha hadden daarvoor een
paar dagen in de keuken gestaan. In een grote tent in de tuin van Lieke's ouders werd samen gegeten. Lieke had Stien
gevraagd het eten niet te heet te maken voor haar Nederlandse collega's, daar waren 'totoks' (= Nederlanders) immers niet
aan gewend. Het heeft niet geholpen want de totoks brandden hun tongen en lippen van het voor hun toch veel te pittige
eten.




BIJNA 48 JAAR GETROUWD

Lieke en Herman zijn tot Herman's overlijden in 2012, bijna 48 jaar lang, getrouwd gebleven.
Zij kregen samen vier kinderen en acht kleinkinderen. Lieke's leven na 1964 wordt in beeld
gebracht in het fotoboek LIEKE, DEEL 2.



